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Voor vandaag, met 
morgen in gedachten

Tweeënhalf jaar raadslid in Dantumadiel 

voelt inmiddels als een belangrijk onder-

deel van mijn leven. Ik ben 27 jaar, woon 

samen in De Westereen en sinds maart 

ben ik vader van onze zoon. Die com-

binatie maakt dat ik anders kijk naar de 

keuzes die we als gemeenteraad maken.

Ik ben raadslid namens Gemeente Belan-

gen Dantumadiel, de enige lokale partij 

in onze gemeente. Dat betekent geen 

Haagse achterkamertjes of landelijke 

lijnen, maar eerlijke politiek, dichtbij en 

geworteld in onze dorpen. Ik begon vol 

energie en ontdekte al snel dat lokale 

politiek vooral draait om luisteren. Niet 

alleen in de raadszaal, maar juist in de 

dorpen, bij verenigingen en in gesprek-

ken met inwoners. Gehoord worden is 

vaak al een eerste stap.

Politiek is soms taai. Dossiers zijn com-

plex en belangen lopen uiteen. Toch pro-

beer ik steeds de menselijke maat voorop 

te zetten. Wat betekenen onze besluiten 

voor gezinnen, jongeren en de toekomst 

van Dantumadiel?

COLUMN RIED DANTUMADIEL

Vader zijn heeft dat besef alleen maar 

versterkt. Ik wil me inzetten voor een 

gemeente waar mijn zoon veilig en 

prettig kan opgroeien. 

Na 2,5 jaar sta ik steviger, ben ik realisti-

scher geworden, maar zeker niet minder 

gemotiveerd. Integendeel.


